
‘Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd 

had, ontsliep hij’ Handelingen 7:60

Grote God en liefdevolle Vader, we zien hier bij Stefanus 

waarachtige liefde voor zijn volksgenoten. Daarin is hij een absoluut 

navolger van Uw Zoon Jezus. We horen bijna dezelfde woorden die 

U om vergeving vragen voor hun executeurs. Tot mij beschaming 

belijd ik U dat ik dikwijls om veel minder ook veel minder liefde 

betoonde of zelf vergevingsgezind was. Help mij om in alles een 

navolger te zijn van Uw Zoon en geef me daarom liefde voor de 

mensen om me heen, ook of misschien juist, wanneer ik aan hen pijn 

ervaar. Tot eer van Jezus Christus door Wie ik zelf alle vergeving heb 

ontvangen. Amen.


